Beste lezer,

Het seizoen is al flink op stoom. Er zijn al diverse excursies geweest en ook zijn de
cursussen voor lichaam en geest weer begonnen.

Voor onderstaande cursussen is nog wat ruimte: e
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19. Mijmeringen bij het graf van Chagall op woensdagavond 22 oktober
De docent kijkt terug op het leven en werken van Chagall aan de hand
van zijn geschreven herinneringen.

b
23. Introductie veilig en bewust online werken op dinsdagavond 28 oktober
Je krijgt op een eenvoudige manier uitleg over de internetrisico’s waar we dagelijks mee te
maken hebben.

36. Kunst in het AMC op woensdagochtend 12 november
Het AMC heeft een grote hedendaagse kunstcollectie die de openbare ruimte verfraait. De
gids leidt je rond langs een deel van de kunstcollectie.

37.AV-show Buitenkunst in De Ronde Venen op woensdagavond 12 november
Een route langs beeldende kunstwerken door de kernen van de gemeente.

38. Leren portemonneetje maken op donderdagavond 13 november
Een handig portemonneetje maken voor al je pasjes.

41. Workshop Pandorastyle kralenketting op dinsdagavond 18 november
Hoe leuk is dat om je eigen unieke ketting of armband te maken!




Wanneer je aan een cursus deelneemt, let dan goed op want misschien wordt er een
vraag over gesteld tijdens onze gezellige Pubquiz op zaterdagmiddag 13 december.
Je kunt je hiervoor opgeven via het inschrijfformulier op de site.

Rondleiding NDSM-werf en wandeling in Tuindorp-Oostzaan op 8 oktober

Vanaf het pontaanlandingspunt in Amsterdam tegenover het Centraal-station vertrokken
op woensdag 8 oktober rond het middaguur 15 deelnemers met gids André voor een
rondleiding over het terrein van de voormalige NDSM-werf. Aansluitend gevolgd door een
wandeling door het mooie Tuindorp-Oostzaan. Gids André was zelf geboren en getogen
in Amsterdam-Noord en wist ons, met de nodige anekdotes, het nodige te vertellen over
het verleden en het heden van dit stukje Amsterdam. Zo bleek dat er op het voormalige
werfterrein regelmatig festivals worden georganiseerd en dat je kunt overnachten

in de grote kraan voor het niet geringe bedrag van ruim 600 euro per nacht. Maar wel
met een prachtig uitzicht over de skyline van Amsterdam.

Ook liepen we langs het Street Art museum met een grote afbeelding van Anne Frank op
de gevel. Verder bezichtigden we onder meer een grote loods , waarin veel (creatieve)
bedrijfjes zijn gevestigd. Kortom, het totaal is een creatieve hotspot van kunst, cultuur en
ondernemerschap.




Daarna vervolgden we onze wandeling en kwamen in het landelijke en rustige Tuindorp-
Oostzaan. Gebouwd in de jaren '20 van de vorige eeuw. Hoofdzakelijk voor een goede
huisvesting van de arbeiders van de scheepswerf. Ook zagen we diverse leuke
gebouwtjes met de herkenbare architectuur van de Amsterdamse School. Tenslotte
eindigden we onze rondwandeling na tweeénhalf uur in het prachtige en nostalgische
theater Zonnehuis, waar we uitleg en koffie kregen en konden terugkijken op een zeer
geslaagde excursie.




